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11 augustus 2024
Voorganger: Ds. G. van Vliet
Organist: Mevr. Willy Misker
Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen
om samen te omarmen

thema - Water en brood voor onderweg -
VOORBEREIDING
Woord van welkom, mededelingen
Intochtslied: Ps. 65:1 en 2 (NPB)

Vanuit de stilte klinkt ons zingen,
God, die in Sion woont.

De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.

U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.

De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

Gelukkig wie bij U vertoeven;

uw woning is ons thuis.

Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.

U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.

De hele wereld zal U prijzen,

de zee, de lucht, het land.

Bemoediging en Groet



Aanvangswoorden
Lied: 859:1 en 2 Schuldig staan wij voor U, Heer

Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.

Tel de duizendmaal dat wij

U hebben ontbroken.

Zie ons aan: / onze naam

had Gij opgeschreven

in uw boek des levens.

Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,

mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:

dat Gij ons verleden

nieuw herschrijft met vrede!

Gebed om ontferming
Lied: 859:4 Onze ontrouw hebt Gij ver

Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.

Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.

Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen

kiezen met uw zegen.

Leefregel: Ef. 4:25-5:2
Lied: 704: 3 Lof, eer en prijs zij God
Lof, eer en prijs zij God

die troont in ’¢ licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest



moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: 1 Kon. 19:1-18

Lied: 800:1 en 3 Wat zou ik zonder U geweest zijn

Wat zou ik zonder U geweest zijn,

hoe zou ik zonder U bestaan?

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.

Mijn liefde tastte in den blinde.

Een afgrond lag in het verschiet.

En waar zou ik een trooster vinden

die werkelijk wist van mijn verdriet?

Maar Christus gaf mij taal en teken

en ik ben zeker van zijn stem.

De nacht is voor het licht geweken,

het grondloos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid

waar twee of drie vergaderd zijn.

Schriftlezing: Luc. 9:23, 28-37
Lied: 653: 4 en 2 Gij zijt het licht van God gegeven
Gij zijt het licht van God gegeven,

een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,



wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;

Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.

Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

Verkondiging
Lied: 905:1, 3 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.

Laat Gods genade u genoeg zijn,

die voor u uit zijn sporen trekt.

Hij is het zelf die ons voorziet;

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat.



GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd
om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
gekomen om licht voor ons te zijn
en ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
Gods rijk van vrede en liefde op aarde.
Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die met Jezus op weg durven gaan.
Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
geroepen Jezus' boodschap verder te dragen
en zich dienstbaar te maken aan alle mensen.
Ik geloof in de belofte van God,
dat er toekomst is voor heel de mensheid,
dat zijn Rijk werkelijkheid kan worden,
voor ons, in ons en door ons.

Allen: Amen

GAVEN EN GEBEDEN
Dankzegging en voorbede
- Stilte
- Onze Vader

Inzameling van de gaven

Collecte: 18 Diaconie
2¢. Pastoraat en Eredienst



Slotlied: 416:1,2 en 3 Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
WEGZENDING EN ZEGEN
Zending en Zegen
Amen — Lied 416:4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken




Nieuwsbrief
Omzien naar elkaar

- Mw. S. Hoekstra-van der Tuuk, Eidereend Emmen, is vorige week
opgenomen in het Scheperziekenhuis en afgelopen week weer thuis
gekomen. Er volgen nog wel wat onderzoeken.

Psalm 90 zegt dat de jaren van ons leven tot in de ouderdom worden
getekend door moeite en leed. Maar daarop aansluitend zegt Ps. 91:
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw k.’

Dat kan troosten en bemoedigen. Goed om ook deze bodem onder
onze voeten tegenover elkaar te benoemen. Omzien naar elkaar kan
een praktische uitwerking zijn van de toevlucht en steun die bij God
vandaan komt.

Open inloop dinsdagmiddag

Van 14.00 — 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen
te lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit voor u klaar in de consistorie en
zie uit naar uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!!

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. G. Winkelman, Karel Palmstraat.

Boeken, boeken en nog eens boeken.....

Inmiddels is het al enige tijd mogelijk om een boek te
kiezen om thuis te lezen uit de boekenkasten die op het
podium staan in de grote zaal.

Hier wordt gelukkig door velen al gebruik van gemaakt.
Er is volop keuze: (Streek-)romans, thrillers, gedichtenbundels,
oorlogsboeken en vele andere soorten. Er is vast wel iets moois voor u
bij.

Voorlopig hebben we boeken voldoende in voorraad.




Legpuzzels

Nu kwam onlangs het voorstel om ook legpuzzels neer te leggen die
meegenomen kunnen worden naar huis om in elkaar te leggen.

Na enige tijd kunt u deze dan weer ruilen voor een ander exemplaar.
Mocht u zelf thuis (complete) puzzels hebben liggen die hiervoor
gebruikt mogen worden, dan kunt u deze meenemen en in de
achterzaal op het podium leggen. De puzzels komen in een apart kastje
te liggen.

Hopelijk kunnen we velen hiermee een plezier doen.

Koffiemorgen Welput.

Woensdagmorgen 14 augustus zijn de deuren van de Welput weer open
voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.
De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per
14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.
Loopt u ook binnen???

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel:
551346

Zondag 18 augustus
Voorganger: Dr. H. Nobel
Organist: ~ Mevr. Willy Misker
Collecten: 1. Diaconie

2. Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Project Moldavié

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl
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